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Ajax is een nooit opdrogende
inspiratiebron voor schrijvers en dichters

Zo ook voor Chris Willemsen. Hij bejubelt de heroïsche club 
al vele jaren in talrijke media. Daarbij bedient hij zich van 
opvallend proza waarin feiten en fictie elkaar hartstochtelijk 
omarmen, terwijl zijn poëzie wordt vergeleken met die 
van fameuze voorgangers als Nico Scheepmaker en Cees 
Buddingh.
In deze literaire lofzang op de meest succesvolle 
Nederlandse voetbalclub is aandacht voor de gouden jaren 
‘70 toen Ajax driemaal achtereen de Europa Cup voor 
landskampioenen en de Wereldbeker won. Met namen als 
Johan Cruijff, Sjaak Swart, Piet Keizer, Johnny Rep, Ruud 
Krol, Wim Suurbier, Dick van Dijk, Gerrie Mühren, Barry 
Hulshoff, Johan Neeskens, Rinus Michels en vele anderen. 
Maar ook volgende generaties succesvolle Ajacieden zet 
Willemsen in de schijnwerpers, zoals Patrick Kluivert, Marco 
van Basten, Clarence Seedorf, Wim Kieft, Danny Blind, Edgar 
Davids, Frank Rijkaard, Ronald en Frank de Boer, Rafael van 
der Vaart, Johnny Heitinga, Wesley Sneijder, Nigel de Jong, 
Louis van Gaal en al die anderen wier prestaties voor eeuwig 
onderdeel zijn van ons collectieve voetbalgeheugen.

De man achter de UEFA Cup winst
van Feyenoord in 2002

Rob Baan (Rotterdam, 1 april 1943) was 50 jaar 
aaneengesloten een professional in het topvoetbal. Hij 
was zelf geen grote voetballer, kwam voort uit het CIOS 
(Centraal Instituut Opleiding Sportleiders), maar werd 
wél een succestrainer. Hij werkte voor Nederlandse clubs 
als ADO en FC Den Haag, FC VVV, Roda JC, FC Twente, 
Cambuur, Excelsior, Sparta. En was zes seizoenen Technisch 
Directeur van Feyenoord (o.a. winst UEFA Cup in 2002). 
Daarnaast was hij assistent-bondscoach bij Oranje, 
structureerde hij de voetbalorganisatie in Australië en was hij 
actief bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten.
Baan verhaalt boeiend over zijn samenwerking en 
confrontaties met Ernst Happel, Nol Hendriks, Dé Stoop, 
Jorien van den Herik, Martin Jol, Pim Doesburg, Pierre van 
Hooijdonk, Dick Advocaat, Kees Rijvers, Jon Dahl Tomasson, 
Mario Been, Jan van Halst, Ronald de Boer, Prince Polley, 
Nico-Jan Hoogma, Rob Jansen, Leo Beenhakker, Bert van 
Marwijk, Shinji Ono, Dick Scheringa, Ronald Waterreus en vele 
anderen. Vooral zijn succesvolle Feyenoord-periode wordt 
uitvoerig beschreven, waarbij hij veel onthullingen doet.

De grootste vliegramp uit de Italiaanse 
voetbalgeschiedenis

Op 4 mei 1949, net buiten Turijn bij de heuvel Superga, 
blijft er weinig over van het vliegtuig en de inzittenden 
die terugkomen van een wedstrijd bij Benfica in Lissabon. 
Onsterfelijk Torino beschrijft de opkomst en ondergang van 
een geoliede voetbalmachine die slechts door het lot tot 
stilstand kon worden gebracht.
Roberto Pennino (1971, Italiaanse vader, Nederlandse 
moeder), verdiept zich al jaren in Superga 1949, de vliegramp 
waarbij vrijwel alle spelers van het legendarische AC Torino 
om het leven kwamen. Hij publiceerde erover in Half3. 
Ook verzorgde hij de coverstory van het door Voetbal 
International uitgegeven boek ‘Voetbalhelden sterven niet’. 
In Staantribune publiceerde hij erover in 2015 en 2016, terwijl 
hij in dat laatste jaar in Italië sprak met nabestaanden van de 
slachtoffers, onder wie Sandro Mazzola en Bill Lievesley. Uit 
die gesprekken, aangevuld met zijn ervaringen en grenzeloze 
passie voor het Italiaanse voetbal, componeerde hij een 
prachtig voetbalgeschiedenisboek, waaruit eens te meer 
blijkt dat het noodlot niet alleen de direct betrokkenen treft, 
maar ook nog generaties lang kan nadreunen.
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